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TRÁI ĐẤT ĐANG CHỨNG KIẾN 
NHIỀU SỰ THAY ĐỔI TIÊU CỰC VỀ 
HỆ SINH THÁI, TRONG ĐÓ CÓ 
VIỆC NGÀY CÀNG ÍT DẦN CÁC 
LOÀI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 
(ĐVHD). ĐỂ LẤY LẠI CÂN BẰNG 
CHO MÔI TRƯỜNG SỐNG, NHIỀU 
NĂM QUA, VIỆT NAM NÓI CHUNG 
VÀ CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN HÀ 
TĨNH ĐÃ CÓ NHIỀU BIỆN PHÁP 
TÍCH CỰC BẢO VỆ ĐVHD. 

CÂU CHUYỆN KÝ ỨC 

TÔI còn nhớ những năm 1990, hồi 
đó, trong làng tôi có khá nhiều 

người lên vùng Truông Bát (xã Hà 
Linh, Hương Khê ngày nay) khai 
hoang lập nghiệp. Mỗi lần về quê, họ 
đều mang theo những câu chuyện về 
đàn khỉ, đàn voi vì đói, tràn vào vườn 
của những người dân ở đây để tìm 
kiếm thức ăn, phá rẫy sắn, ngô, 
chuối... 

Xa hơn nữa, ngay trên làng tôi, 
vùng quê nằm phía Nam ven chân 
núi Hồng Lĩnh, những câu chuyện 
của các già làng về những năm đầu 
thế kỷ trước cũng đầy ắp những giai 
thoại về hổ, khỉ, nai, mang... Những 
câu chuyện khiến thế hệ trẻ chúng 
tôi hết sức ngạc nhiên, khi không thể 
ngờ rằng, thời đó trên vùng quê 
Truông Gió, núi Động Hàn (thuộc xã 
Hồng Lộc, Lộc Hà ngày nay) đã từng 
có dấu chân của hổ. Và những năm 
1987, 1988, chúng tôi còn chứng kiến 
cảnh người dân vùng ven chân núi 
Hồng thường xuyên săn được khỉ, 
hoẵng, nai... mang về bán hoặc giết 
thịt. 

Thế hệ 8X chúng tôi lớn lên, rừng 
mỗi ngày bị đốn hạ để lại những vùng 
đất trống, đồi trọc và các loài thú, 
chim muông hoang dã dưới sự săn 
bắn tận diệt của con người cũng dần 
biến mất. Câu chuyện về quê hương 
với một thời rừng núi thâm u, muôn 
loài muông thú cùng quây quần sinh 
sống đã đi vào cổ tích. Những mùa 
xuân chim én bay liệng trên cánh 
đồng, những mùa cò, mùa cói, chàng 
làng, vàng anh… tránh rét tháng 9, 10 
về đậu đầy vườn cây, sân nhà cũng 
không còn bao nhiêu. Tất cả đều do 
bàn tay con người gây ra. 

Tôi còn nhớ, một thời cách đây 
chưa lâu, từ thành thị tới nông thôn, 
đi đâu cũng bắt gặp những nhà hàng, 
quán xá treo biển quảng cáo và bán 
các loài thịt thú rừng. Nhiều người 
xem đó là đặc sản, hào hứng săn bắt, 
bán mua, tiêu thụ. Thậm chí, những 
gia đình giàu có xem việc chưng 
trong nhà những bộ ngà voi, sừng tê 
giác, đầu hươu rừng… là niềm kiêu 
hãnh, tự hào. Các loại thực phẩm từ 
động vật hoang dã như: cao hổ, khỉ, 
trăn, mật gấu… được nhiều người 
sùng tín là “tiên dược” trị bách bệnh. 

Hết thú đến chim hoang dã, 
không một loài nào thoát khỏi sự tận 
diệt của con người. Trái đất ngày một 
“trần trụi”, môi trường sống ngày 
càng biến đổi tiêu cực với nhiều hơn 
thiên tai, hạn hán, lũ lụt… đe dọa đến 
cuộc sống con người. Việt Nam nói 
chung và Hà Tĩnh cũng không nằm 
ngoài quy luật đó. 

TÍCH CỰC BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ  

ĐỂ bảo vệ ĐVHD, từ nhiều năm 
trước, Nhà nước đã ban hành 

nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện. 
Trong đó các nội dung cụ thể đã 
được quy định tại Bộ luật Hình sự 

(BLHS) đầu tiên được Quốc hội thông 
qua vào năm 1985.     

Năm 1994, sau khi trở thành 
thành viên Công ước quốc tế về buôn 
bán các loài động, thực vật hoang dã 
nguy cấp (CITES), Việt Nam đã thực 
hiện nhiều biện pháp mạnh mẽ nhằm 
ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm 
về bảo vệ ĐVHD, nhất là đối với các 
loài nguy cấp, quý, hiếm. Các nội 
dung cụ thể và gia tăng các mức hình 
phạt đối với người vi phạm về bảo vệ 
ĐVHD cũng được bổ sung vào BLHS 
qua các năm 1999, 2009. Năm 2015, 
BLHS được ban hành mới và thêm 
một lần được sửa đổi, bổ sung vào 
năm 2017 (đang hiện hành), trong đó 
quy định 2 điều (Điều 234 và Điều 
244) liên quan đến tội phạm ĐVHD 
với mức phạt tù tối đa lên tới 15 năm 
hoặc phạt tiền tối đa 5 tỷ đồng đối với 
cá nhân và 15 tỷ đồng đối với pháp 
nhân. Với những quy định nghiêm 
khắc này, BLHS được cho là công cụ 
pháp lý vững chắc để xử lý các vụ 
việc về bảo vệ ĐVHD.   

Tại Hà Tĩnh, cùng với thực thi 
BLHS, nhiều năm qua, chính quyền 
các cấp và các sở, ban, ngành liên 
quan đã tích cực triển khai các văn 
bản của Chính phủ trong tăng cường 
phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi 
phạm về nuôi nhốt, buôn bán động 
vật hoang dã, như: Nghị định số 
35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019, 
Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 
10/1/2022 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực lâm 
nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 
thú y; chăn nuôi. Gần đây nhất, thực 
hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính 
phủ, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành 
Văn bản 5426/UBND-NL4 ngày 
28/9/2022 về việc tăng cường kiểm 
tra, xử lý tình trạng săn bắt, mua bán 
trái phép các loài chim tự nhiên. 
Cùng với ra văn bản, UBND tỉnh chỉ 
đạo các sở, ngành, địa phương tăng 
cường công tác tuyên truyền, phổ 
biến đến cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động và Nhân dân 
không tham gia săn bắt, mua bán, 
vận chuyển, giết mổ, sử dụng, tiêu 
thụ, tàng trữ, quảng cáo các loài 
ĐVHD, chim tự nhiên trái pháp luật; 
chủ động đấu tranh tố giác đối tượng 
vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ 
ĐVHD, chim tự nhiên. Đồng thời tích 

cực thực hiện các biện pháp kiểm tra, 
tịch thu, tháo dỡ, tiêu hủy các dụng 
cụ, phương tiện săn bắt chim tự 
nhiên, ĐVHD trái phép; kiểm tra và 
xử lý các cá nhân, đơn vị vi phạm… 

Kết quả, từ đầu năm 2022 đến 
nay, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã 
phối hợp với các đơn vị liên quan tổ 
chức 2.786 cuộc tuyên truyền, 550 
cuộc kiểm tra, tịch thu và thả về môi 
trường tự nhiên 675 cá thể chim mồi 
còn sống; tiêu hủy 10.719 các loại 
chim mồi giả, 622 lùm cây lán tạm 
bẫy chim, 103 loa, ắc quy phát tín 
hiệu gọi chim và hàng nghìn phương 
tiện bẫy chim khác… Đồng thời phối 
hợp các cơ quan chức năng tiếp nhận 
chăm sóc, cứu hộ và thả về môi 
trường tự nhiên 327 cá thể ĐVHD, 
như: khỉ mặt vàng, khỉ mặt đỏ, trăn, 
rùa, cầy, rắn, mèo rừng… từ người dân 
và các tổ chức giao nộp.   

Cùng với các cơ quan chức năng, 
việc bảo vệ ĐVHD và chim trời, chim 
di cư đang ngày được nhiều người 
dân ủng hộ. Trong hàng trăm sự việc 
người dân tự giác  giao nộp các cá 
thể cho cơ quan chức năng, nhiều 
người vẫn còn ấn tượng với hành 
động bàn giao con khỉ lông vàng của 
anh Bùi Văn Hướng (thôn Đông 
Thịnh, xã Hồng Lộc, Lộc Hà) cho 
chính quyền trong thời gian gần đây.  

Anh Hướng cho biết: “Khi bắt 
được con khỉ lông vàng tại trang trại 
của mình, có người gọi điện đề nghị 
tôi bán với giá rất cao nhưng tôi đã 
không đồng ý. Bởi, ngoài việc không 
đồng tình với săn bắt, giết thịt động 
vật hoang dã, tôi hiểu đó là hành vi vi 
phạm pháp luật. Vì vậy, tôi đã báo 
cáo với chính quyền tự nguyện giao 
nộp. Thật may, Công an xã Hồng Lộc 
đã giúp tôi thực hiện được tâm 
nguyện khi liên lạc với cơ quan chức 
năng tiếp nhận con khỉ”. 

Cá thể khỉ vàng anh Hướng giao 
nộp có tên khoa học Macaca mulata, 
thuộc động vật nguy cấp quý, hiếm II 
B. Được biết, sau khi nhận được 
thông báo và xác minh, Chi cục Kiểm 
lâm Hà Tĩnh phối hợp với Ban Quản 
lý Vườn Quốc gia Vũ Quang tiến 
hành tiếp nhận, cứu hộ và thực hiện 
thành công việc thả cá thể khỉ lông 
vàng về với môi trường tự nhiên. 

Ít ai biết rằng, nhiều năm nay tại 
Khu sinh thái Green nằm gần trung 
tâm TP Hà Tĩnh lại là nơi lưu trú của 

hàng ngàn con chim cò, cói, diệc… 
Có được điều đó là nhờ người đứng 
chủ khu sinh thái đã hết lòng tạo 
không gian tự nhiên và tăng cường 
công tác bảo vệ đàn chim trời.  

Chị Hà Thị Thuận - chủ Khu sinh 
thái Green cho biết: “Điều chúng tôi 
đặc biệt quan tâm sau khi tiếp nhận 
khu sinh thái từ năm 2018 là làm thế 
nào để tạo ra một môi trường tự nhiên 
không chỉ có không gian xanh mát 
mà còn là nơi sinh sống của các loài 
động vật, chim hoang dã. Vì vậy, bên 
cạnh trồng thêm cây xanh, giữ lại 
những lùm cây tự nhiên giữa lòng hồ, 
chúng tôi thuê người làm nhiệm vụ 
bảo vệ khu sinh thái, nghiêm cấm 
các hành vi săn bắt chim trời và các 
loài động vật trong khu vực của 
mình”.  

Không chỉ anh Hướng, chị Thuận 
mà còn có nhiều cá nhân khác trong 
những năm qua đã tích cực chung tay 
cùng chính quyền các cấp ra sức bảo 
vệ ĐVHD và chim trời…Trong đó phải 
kể đến trường hợp của 2 chị em dâu 
là bà Bùi Thị Miện (SN 1942) và bà 
Đinh Thị Trí (SN 1944) ở xã Cẩm Lạc 
(Cẩm Xuyên). Bằng tình yêu thiên 
nhiên, ĐVHD, 2 bà đã giữ lại vườn 
cây cổ thụ rộng 1.000 m2 để làm nơi 
trú ngụ cho các loài chim hàng chục 
năm nay. Ông Nguyễn Văn Duẩn - Bí 
thư Đảng ủy xã Cẩm Lạc cho biết: 
“Hành động đẹp của bà Miện và bà 
Trí đã lan tỏa ý thức giữ gìn, bảo vệ 
chim trời cũng như môi trường tự 
nhiên đến người dân tại địa phương 
chúng tôi. Nhiều năm nay, bên cạnh 
việc dừng săn bắt, nhiều người dân 
cũng luôn ra sức bảo vệ chim trời, 
tránh người vùng khác đến đánh bắt 
trên địa bàn”. 

BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ - 
“CUỘC CHIẾN” LÂU DÀI  

TUY nhiên, việc bảo vệ các loài 
ĐVHD vẫn còn gặp nhiều khó 

khăn. Trước hết là ý thức của một bộ 
phận người dân vẫn còn chưa chấp 
hành chủ trương, pháp luật, ham lợi 
nhuận, lén lút săn bắt, giết mổ, tiêu 
thụ ĐVHD. Điều này xuất phát từ một 
bộ phận người dân có thói quen ăn 
uống các loại thịt từ ĐVHD, niềm tin 
vào các loại sản phẩm từ ĐVHD có 
thể chữa được bách bệnh, thói khoa 
trương thích sưu tầm những thứ độc 
lạ từ các bộ phận của các loài thú 
quý hiếm… Bên cạnh đó, các chế tài 
quy định xử phạt vẫn chưa đủ sức răn 
đe, tinh thần giám sát, tố giác trong 
quần chúng nhân dân chưa cao… 

Ông Nguyễn Cự Duẩn - Phó 
Trưởng phòng phụ trách Phòng 
Thanh tra Pháp chế (Chi cục Kiểm 
lâm Hà Tĩnh) cho biết: “Các văn bản 
pháp luật quy định về tăng cường, 
nâng cao mức độ, hình thức xử phạt 
và chỉ đạo thực hiện là cơ sở để 
chúng tôi quyết liệt hơn đối với việc 
bảo vệ ĐVHD, chim trời. Thời gian 
tới, bên cạnh tiếp tục tăng cường 
tuyên truyền, chúng tôi cũng sẽ nỗ 
lực phối hợp cùng với các sở, ngành, 
đơn vị liên quan như: công an, bộ đội 
biên phòng, dân quân các địa 
phương… triển khai sớm và mạnh mẽ 
hơn nữa trong việc xử lý các đối 
tượng vi phạm quy định về bảo vệ 
ĐVHD, chim trời…”. 

Bảo vệ ĐVHD, chim trời, “cuộc 
chiến” dài lâu đòi hỏi cả xã hội chung 
tay, cùng ra sức bảo vệ môi trường 
của chính chúng ta. 

Gia đình ông Đoàn Trọng Thành ở thôn Đất Đỏ, xã Kỳ Trung (huyện Kỳ Anh) 
đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng 1 cá thể khỉ đuôi lợn 
(tên khoa học là Macaca leonina), nặng 12 kg.

Bảo vệ động vật hoang dã

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG 
q THIÊN VỸ 
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CHIỀU vừa buông xuống, tiết 
trời se se lạnh cũng là lúc 
chúng tôi tìm đến khu vực 

đầm Bù của làng Trại Lê để tận mắt 
mục sở thị đàn cò vạn con. Đi đến 
cuối làng, đầm Bù hiện ra với không 
gian rộng chừng 2 ha, mực nước sâu 
hơn 1m, xung quanh mọc nhiều cây 
đước, bần và lộc vừng, nằm sát cánh 
đồng lúa mênh mông. Từ ngày đàn 
cò đến sinh sống, người dân nơi đây 
xem đầm Bù như là một “U Minh thu 
nhỏ”.  

Vừa bước chân đến đầm Bù cũng 
là lúc hàng vạn con cò trở về đây sau 
một ngày rong ruổi kiếm ăn. Trên 
những rặng tre giữa đầm, cò đậu 
trắng trời, phía trên không trung, từng 
đàn cò gọi nhau làm náo loạn cả 

không gian yên tĩnh của vùng quê. 
Cứ mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn 
dần buông, người dân thôn Trại Lê lại 
tìm đến khu vực đầm Bù để ngắm 
đàn cò. Bao mệt nhọc trong họ 
dường như tan biến trước cảnh đàn 
cò ríu rít bên nhau. 

Ít ai biết rằng, để đàn cò lưu trú ở 
đây suốt hàng chục năm qua, người 
dân địa phương đã mất rất nhiều 
công sức, tiền của. Trong trí nhớ của 
ông Thân Văn Hoàng (SN 1967) đàn 
cò có mặt ở thôn Trại Lê từ đầu năm 
1995. Thời điểm đó, đàn cò chỉ 
khoảng vài trăm con, từ đâu bay đến 
đầm Bù để trú ngụ. Theo thời gian, 
số lượng đàn cò ngày một tăng, đến 
nay đã có hơn 30.000 con. 

“Đàn chim trú ngụ ở đây từ tháng 

4 năm trước đến tháng 8 năm sau. 
Mỗi năm, bình quân lúc đông nhất 
cũng có tới hơn 30.000 con về trú 
ngụ. Ngày nào cũng vậy, cứ khoảng 
6h sáng, đàn cò sẽ bay đi tìm kiếm 
thức ăn, đến 5h chiều, chúng sẽ bay 
về đây” - ông Hoàng chia sẻ.  

Ông Nguyễn Văn Lâm - Trưởng 
thôn Trại Lê chia sẻ: “Thời gian đầu 
khi đàn cò về đây làm tổ, một số 
người từ nơi khác đến săn bắt làm 
thức ăn và bán kiếm lời. Việc làm này 
khiến đàn cò bay đi, chỉ còn số rất ít 
ở lại. Đến đầu năm 2000, Nhân dân 
trong làng đã tổ chức họp bàn, chấm 
dứt nạn săn bắt để đàn cò có nơi trú 
ẩn an toàn. Nhờ sự đồng lòng và ý 
thức bảo vệ chim trời của mọi người 
nên từ đó đến nay, tình trạng săn bắt 
cò đã chấm dứt”. 

Không chỉ chung tay bảo vệ, 
người dân thôn Trại Lê còn tích cực 
làm sạch môi trường trong đầm Bù 
như dọn bèo tây, trồng thêm cây 
xanh để có thêm chỗ cho đàn cò trú 
ngụ. Đầm Bù nằm sát đường liên xã, 
lượng người qua lại đông, để hạn chế 
người lạ xâm nhập, tạo sự yên tĩnh 
cho đàn cò trú ngụ, bà con đã góp 
tiền xây một bờ rào sát đường. 

Hàng chục năm qua, trong suy 
nghĩ của người dân thôn Trại Lê, đầm 
Bù như một địa danh thiêng liêng. Họ 
hãnh diện vì quê hương mình là nơi 
“đất lành chim đậu”, vì thế, mỗi người 
dân đều mang trong mình một sứ 

mệnh bảo vệ đàn cò khỏi kẻ săn bắn. 
Ông Thân Văn Lý (SN 1961) cho 

biết: “Cứ chiều về, đàn cò bay rợp 
trời, tiếng cò gọi đàn thành một 
không gian quen thuộc và rất riêng ở 
vùng quê này. Chúng tôi xem chúng 
như những “thành viên” trong làng 
nên ai cũng đều phải có trách nhiệm 
bảo vệ. Thôn chúng tôi nhiều người 
theo đạo Thiên chúa nên trong 
những buổi đi lễ nhà thờ, cha xứ cũng 
luôn nhắc nhở bà con giáo dân về ý 
thức bảo vệ đàn cò. Mỗi khi có cò bị 
thương vì nạn săn bắn, người dân lại 
mang chúng về chăm sóc, chữa lành 
vết thương rồi thả về tự nhiên. Nhờ sự 
đoàn kết, yêu thương chim trời nên 
tình trạng săn bắt ở đây đã không 
còn xảy ra. Chính vì vậy, qua mỗi 
năm, đàn cò lại một nhiều thêm. Đất 
lành chim đậu, chúng tôi rất vui và 
hãnh diện. Tất cả đều chung tay bảo 
vệ để hy vọng đến đời con cháu, đàn 
cò sẽ vẫn ở lại đây”. 

Ông Đặng Đình Vinh - Chủ tịch 
UBND xã Quang Lộc chia sẻ: “Nhờ ý 
thức bảo vệ chim trời của Nhân dân 
Trại Lê nên nhiều năm qua ở đầm 
Bù, đàn cò vẫn ở lại trú ngụ. Thời 
gian qua, đã có nhiều đoàn đến tham 
quan, chụp ảnh đàn cò. Đây là một 
nét đẹp mà không phải địa phương 
nào cũng có được. Chính quyền ủng 
hộ và đồng hành với người dân trong 
việc bảo vệ môi trường sinh thái bền 
vững, để đầm Bù luôn là vùng đất 
lành với chim trời”.

Cứ mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, người dân thôn Trại Lê 
lại ra đầm Bù ngắm đàn cò trở về tổ. 

Từ ngày có đàn cò về làm tổ, đầm Bù được ví như một “U Minh thu nhỏ”. 

THU NHỎ!
Từ ngày đàn chim trời tìm về làng trú ngụ, người dân thôn 

Trại Lê (xã Quang Lộc, Can Lộc) đã chung tay bảo vệ, ngăn 
chặn tình trạng săn bắt để đàn chim yên tâm làm tổ, sinh sản. 

q NGỌC THẮNG 

Có một U Minh

Nhờ được chăm sóc và bảo vệ, đàn cò về đầm Bù ngày một nhiều hơn. 
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ĐỖ THỊ THU 

Tháng mười thu qua… 

M�y s�i n�ng v�ng v��ng l�i 
Đi�m trang m�y tr�ng bay v� 
Tr�i xanh tr�i d�i ra m�i 
Heo may b�n r�n chi�u qu�. 
 
Ph� v�o trong t�ng ng�n gi� 
Tay th�m v�i c�m, v�i h�ng  
Th�ng m��i đung đ�a ch�m b��i 
V��n ai h��ng �i v�n n�ng. 
 
Em nghe m�a đi qua ng� 
B��c thu th�t nh�, th�t �m 
N� c��i t��i t�ng c�n gi� 
Tr�n bao g��ng m�t th�n quen. 
 
Nh�p đ�i khoan thai, ch�m r�i  
Cho c�y bu�ng chi�c l� v�ng 
Ti�ng chim r�t v�o trong v�t 
Cho l�ng thu c� m�nh mang... 
 
H�nh nh� đ�ng v� r�i đ�y! 
Cho em kh�n m�ng, �o h�ng 
Ng�y đi qua m�a c� th�y 
Th�ng m��i ai nh� ai mong... 

14/10/2022 

NGUYỄN THỊ HẠNH LOAN 

Hai phía mùa thu 

(Cho một người xa xứ) 

Em đ�u ngh� m�t ng�y c� hai ph�a m�a thu 
M�a em đ�i ch� xanh m��t 
B��i đ� v�ng cam đ� th�m 
M�c t� xa 
Nh�ng c�n b�o g�m r� ph�a đ�i d��ng 
B�y chim di c� th�ng th�t 
L� tr�n b� b�i đ�i n��ng 
H� T�nh qu� m�nh nh�ng c�nh đ�ng �m �p n��c  
M�a thu ng� v�ng ph�a anh 
Nh�ng con đ��ng n�ng tr�i mong manh 
Nh�ng t�ng c�y thay m�u gi� 
M�a anh c�n b�o c�ng ngang qua v��n  
Nh� qu� h��ng n�n thu bu�n l� đ� 
Em g�i m�a sang anh 
C� l�m t�c m�a thu xanh  
Ta đ�u ng�n n�i thu v�ng 
Nh� kh�ng th� ng�n đ��c th�i gian 
Đi nh� th�c l�  
Em vi�t b�i th� cho em v� c�ng l� cho anh 
Khi m�a thu d�n �a 
Em v� l�n kh�n  
Em v� nh� đ� tr��ng th�nh 
Em v�a h�t ng�y th� 
L�i mu�n ng�y th� th�m l�n n�a  
Nh�ng m�a thu sau c� c�n gi�ng t� 
Ta c� c�n b�n nhau ng�y m� 
Ch� bi�t b�y gi� 
Hai ph�a m�a thu neo v�o th�  
Đ�nh m�nh ng�y ta g�p g� 
M�a thu đ�a anh v� b�n em 
L�n m�i m�t l�n b� ng� 
V� em tin c� m�t th�ng m��i 
Ta y�u nhau l� ph�n s�... 

24/10/2022 

PHONG LINH 

Vu vơ cùng mùa đông 

C�n m�a t�i sinh m�a đ�ng b�ng nh�ng v� �a run r�y  
Chi�c l� t�i sinh c�n m�a b�ng gi�t gi�t hoang vu  
Ng��i đ�n �ng đi trong đ�m khuya  
C�t ti�ng h�t hoang li�u t�i sinh m�t n�i ni�m đ� c� 
"L�i h�n th� mu�n n�m sau anh v�n nh�"...  
Đ�m s�u kh�p h� � c�a  
�nh đi�n t�i sinh h� �nh ch�p ch�n  
Thi�u ph� bu�n th��ng t�i sinh nh�ng cu�n len c� đ�n 
Kh�n th��ng nh� ai, kh�n d�i dang d�  
C� nh�ng đi�u v�n m�i c�n m�i �  
Ch� l� kh�ng c�n c�n n�m gi�  
Kh�ng c�n c�n n�i bu�c  
M�a đ�ng  
V� tr� kh�ng c�ng  
T�nh y�u kh�ng c�ng  
Ch� ng�n n�n em đ� t�ng th�p l�n l� h�u h�n  
Ch�ng th� th�ng th�ng, m�a m�a t�i sinh ng�n s�ng 
C�ng em mi�n mi�n soi t� m�t ng�i đ�n! 

NGƯỜI ta vẫn nói rằng: “Thơ là 
tiếng nói đầu tiên, tiếng nói thứ 
nhất của tâm hồn khi động chạm 

tới cuộc sống”. Rõ ràng khi tâm hồn 
rung động, khi mọi sự vật, hiện tượng 
của đời sống va đập thì thơ mới thức 
tỉnh, rung chuyển vào thế giới bên ngoài 
bằng những hình ảnh, nhịp điệu hòa hợp 
qua ngôn ngữ. Mỗi người trong chúng ta 
có một góc nhìn, một cách quan niệm 
về thơ, riêng tôi khi đọc Cõi xưa của tác 

giả trẻ Huy Linh, tôi nhận thấy vị quê 
trong thơ anh. Vị quê trong thơ anh đậm 
đà bản sắc dân tộc, lời thơ trong sáng, 
mộc mạc, hồn nhiên, thánh thiện. Chính 
những bài thơ thấm đẫm hồn làng, hồn 
quê trong tập thơ Cõi xưa đã kết tinh 
nên một vị quê đầy giá trị truyền thống, 
hướng con người đến những điều tốt 
đẹp qua nhiều cung bậc mỹ cảm khác 
nhau. 

Bằng trái tim đầy nhạy cảm, chan 
chứa yêu thương với tiếng gọi thao thiết 
từ cuộc sống, anh đã viết nên những 
câu thơ lục bát đầy hoài niệm: “Cho con 
về lại ngày xưa/ ve sầu quên áo giữa 
trưa bóng tròn/ mẹ ngồi sàng sảy nước 
non/ nhặt lên hạt thóc đã tròn hình quê… 
cha ngồi dạy đức hiếu sinh/ hàng cau 
cũng thể lặng thinh nói cười” (Ngày 
xưa). Đi qua những trải nghiệm, hư hao 
của đời sống, trở về quê hương, đứng 
trước đồng làng đôi khi ta chỉ ước những 
điều thật bình dị, ước được nhìn thấy 
bóng mẹ đang sàng gạo trong chiều 
chạng vạng, ước được nhìn thấy dáng 
cha đang ngồi đọc sách trước thư 
phòng, ước được quay về tuổi thơ đi bắt 
ve sầu giữa trưa đứng bóng. Làng quê 
trong thơ anh thật gần gũi, chân chất, 
truyền thống và mang theo cả một trời 
hoài nhớ. 

Trong bài thơ “Ta về”, anh viết hết 
sức giản dị, thành thực với lối diễn cảm 
ai cũng nhận ra mình trong đó: “Ta về 
đằm với bùn nâu/ nghe con cu gáy ngọn 
cau đình làng/ ngày rằm nghi ngút trầm 
nhang/ thoảng như ngài đức thành 
hoàng hiển linh”. Nghe như có cái vị quê 
mằn mặn trong bùn nâu, thoang thoảng 
hương thơm trong khói hương trầm. Hồn 
quê, tình quê trong thơ anh cứ phảng 
phất, da diết rồi hòa quyện, thấm đẫm 
vào đình làng, văn hóa làng, lung linh 
đầy sắc màu trong tâm cảm. Thơ hay 
trước tiên phải xúc động ở lòng người, 
phải xuất phát từ tiếng lòng trăn trở. Cái 
đẹp trong thơ chính là cái hồn hậu, lắng 
sâu, làm lay động lòng người. Thơ Huy 
Linh sâu nặng nỗi niềm, lối biểu đạt 
bình dị, không cách tân, không làm 
dáng con chữ nhưng lại rất ấn tượng 
bằng khả năng dẫn dắt bạn đọc: “Con 
về cởi áo phong sương/ Vắt lên liếp nứa 
mà thương tiếng bầm”; “Tàn đêm chớp 
rạch trời đông/ Vẳng nghe rộn tiếng ếch 
đồng gọi nhau”; “Nón mê tất tả nón mê/ 
“Lưng bà như thể ngọn tre đầu làng”. 
Những câu thơ cứ tự nhiên không cần 
vỏ bọc mà vẫn thấm thía, lay động lòng 
người. Viết về mẹ, viết về bà cứ thế đi 
thẳng vào trái tim người đọc. 

Đọc Cõi xưa ta nhận thức sâu sắc 
hơn về đời sống, về con người. Thơ anh 
giản dị, gần gũi và thân thuộc với những 
điều bình dị hằng ngày ta vẫn bắt gặp, 
anh luôn tự nhận mình là người nhà quê, 
chơi với sương khuya, trăng thề, chơi với 
hội làng, hương đêm. Những câu thơ 
anh viết xuất phát từ tâm thức đầy dáng 
vẻ đời sống, ngôn ngữ mộc mạc mà lay 
động lòng người “…Ta là hạt thóc nảy 

mầm/ Chui lên từ váng bùn thâm quê 
nhà/ Đằm trong nắng táp mưa sa/ Gót 
phèn ngấm những thật thà vị quê” (Ngõ 
khuya). Vị quê ấy có con đò ngang, có 
mùi bùn thâm, có dây tơ hồng, có mùi 
khói bếp. Vị quê ấy cũng chính là hương 
quê, là thiên nhiên, là bờ tre, giếng 
nước, hàng cau, là hạt thóc nảy mầm để 
ta thương nhớ tìm về, cao hơn nữa là tìm 
về cội nguồn, nơi chôn rau, cắt rốn của 
ta. Một làng quê trù phú là một làng quê 
thanh bình, ấm no, nghĩa tình bền chặt, 
giàu văn hóa như trong bài thơ “Tái 
sinh” anh viết: “Bà kể/ dòng sông chảy 
qua làng mình là mạch sống quê 
hương…/ Chúng con lớn lên/ uống những 
câu Kiều sóng sánh chè xanh đêm hè 
vời vợi gió/ điệu ca trù như hơi thở/ theo 
hương sen thoang thoảng chảy vào 
hồn”. Mạch thơ như một câu chuyện kể 
trong tâm thức, hàm chứa những giá trị 
nhân sinh sâu sắc về quê hương mình. 

Điều đáng quý nhất ở thơ anh là 
những cung bậc cảm xúc đầy sinh động 
về làng quê, anh biết kết hợp giữa nét 
đẹp hiện đại và nét đẹp truyền thống để 
chuyển tải đến bạn đọc những thông 
điệp về đời sống, về con người bằng 
ngôn ngữ tự nhiên, gần gũi nhất. Hình 
ảnh làng quê là tiếng gọi tha thiết cất 
lên từ trái tim anh. Là người sinh ra ở 
quê, lớn lên ở quê, sống với thôn quê 
nên tất cả những cảnh sắc về thiên 
nhiên, con người, văn hóa đã thấm 
nhuần vào tâm hồn anh. Có thể nói, 
chính cái phong vị đậm chất hồn quê, 
hồn làng đã làm nên một Cõi xưa thật 
giản dị nhưng cũng vô cùng sâu sắc của 
một tâm hồn thơ. 

Ảnh: P.V.

Vị quê trong thơ Huy Linh
q ĐINH TIẾN HẢI 

GIỚI THIỆU SÁCH

XÃ XUÂN VIÊN (NGHI XUÂN) LÀ 
LÀNG CỔ, NƠI CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI 
VIỆT CỔ THỜI TIỀN SỬ, CÁCH 
NGÀY NAY KHOẢNG 5.000 NĂM 
TRƯỚC CÔNG NGUYÊN. DI CHỈ 
PHÔI PHỐI - BÃI CỌI ĐƯỢC XẾP 
HẠNG DI TÍCH KHẢO CỔ HỌC CẤP 
QUỐC GIA. ĐÂY CŨNG LÀ ĐỊA CHỈ 
HẤP DẪN BỞI NHIỀU CÔNG TRÌNH 
DU LỊCH ĐỘC ĐÁO.  

LÀ địa phương đất rộng, xã Xuân 
Viên có diện tích 20,74 km2. Đại 
đa số người dân lấy sản xuất nông 

nghiệp làm kế sinh nhai. Từ xưa, Xuân 
Viên là vựa lúa chính của huyện Nghi 
Xuân. Dân gian có câu phương ngôn: 
“Lắm ló (lúa) Xuân Viên/ Lắm quan Tiên 
Điền” để ca ngợi sự giàu có của nghề 
nông Xuân Viên. “Có thực mới vực được 
đạo”. Không có ăn, không có mặc thì lấy 
gì mà sắm giấy bút, sách vở, thuê thầy 
đồ về để con cái học hành theo đòi 
khoa cử. Đó là lý luận đơn giản của 
người Xuân Viên. Lý luận đó đã đưa lại 
hiệu quả rõ rệt. Từ sự phát triển kinh tế 
nông nghiệp đã thúc đẩy việc học hành 
khoa cử, đưa Xuân Viên chạm ngưỡng 
đất học. Vào thời nhà Nguyễn, đất học 
Xuân Viên có 2 người đậu tiến sĩ là 
Ngụy Khắc Tuần và Ngụy Khắc Đản. 
Trong đó, cụ Ngụy Khắc Đản đậu thám 
hoa, được vua phê bút son “Hạc lập kê 
quần” (chim hạc đứng giữa đàn gà). 

Theo sách Nghi Xuân địa chí của 
nhà nho Lê Văn Diễn và các tài liệu lưu 
trữ ở huyện Nghi Xuân, thời Lê, người 
Xuân Viên không có ai đậu tiến sĩ. Đầu 
thời Lê sơ, ở Nghi Xuân, khoa cử mở 
đầu, nở rộ ở đất Phan Xá (Xuân Mỹ, 
Xuân Thành ngày nay). Người khai khoa 
hương cống là Phan Trung, thi đỗ vào 
khoảng đời Lê Thái Tông (1434-1442). 
Khai khoa tiến sĩ là Phạm Ngữ, cũng là 
người Phan Xá, thi đậu vào khoa Quý 
Mùi, năm 1463, niên hiệu Quang 
Thuận, đời vua Lê Thánh Tông. Ở xã 
Xuân Viên không hiểu vì lý do gì mà 
khoa cử muộn hơn so với địa phương 
lân cận. Cũng theo Nghi Xuân địa chí, 
mãi đến khoa thi Tân Mão vào năm 
1711, niên hiệu Vĩnh Thịnh, đời vua Lê 
Dụ Tông, ở Xuân Viên có sĩ tử Hồ Thiên 

Nhượng, 28 tuổi vào trường thi hương, 
đậu tam trường, được bổ làm Huấn đạo 
Diễn Châu. Sau đó, con trai và cháu 
ông cũng tiếp bước cha ông, đỗ đạt ra 
làm quan.  

Có một điều rất kỳ lạ là mặc dầu 
thành tựu đỗ đạt, khoa cử và con đường 
hoan lộ ở xã Xuân Viên muộn, nhưng ở 
đây lại xuất hiện Văn miếu thờ Khổng 
Tử sớm hơn Văn miếu đất học Tiên 
Điền. Theo sách Nghi Xuân địa chí thì từ 
đời Lê Thuần Tông (1732-1734) về 
trước, huyện Nghi Xuân tế Khổng Tử, tổ 
sư đạo Nho ở đình Văn miếu xã Xuân 
Viên. Đến đời Vĩnh Hữu, vua Lê Ý Tông 
ở thế kỷ XVIII, Xuân quận công Nguyễn 
Nghiễm cho dời về Tiên Điền. Công 
trình Văn miếu ở Xuân Viên tọa lạc tại 
thôn Xuân Áng vẫn tồn tại mãi đến 
những năm đánh Mỹ mới bị tháo dỡ. Hồ 
Thiên Nhượng là người mở đầu khoa cử 

cho xã Xuân Viên, được ghi tên đầu tiên 
trong văn chỉ của xã và phối thờ ở Văn 
miếu với mục đích khuyến học, khuyến 
tài. Từ đó về sau, xã Xuân Viên vươn 
lên trở thành đất học với 2 tiến sĩ, 10 
hương cống, cử nhân, 1 sinh viên Quốc 
tử giám là Ngụy Khắc Hài, là thầy dạy 
học của vua Minh Mạng, triều nhà 
Nguyễn. So với Tiên Điền, Phan Xá thì 
số sĩ tử Xuân Viên thấp hơn, nhưng 
cũng được xem là địa chỉ đất học.  

Xuân Viên có nhiều tướng lĩnh cầm 
quân, đánh trận. Đa số tướng lĩnh đều là 
người thôn Xuân Áng. Đó là tướng 
Phạm Hạc quận công, từng làm xã 
trưởng, có sức lực hơn người, vô địch, 
bạt (nhổ) được cây gỗ thông lớn cắm 
giữa dòng sông, được vua Lê ban tước 
Hạc quận công. Ông là thủy tổ của dòng 
họ Phạm ở xã Xuân Viên. Từ Xuân 
Viên, con cháu họ Phạm sinh sôi, phát 
triển, di cư sinh sống ở 12 xã, 3 huyện 
Nghi Lộc (Nghệ An), Nghi Xuân và Can 
Lộc (Hà Tĩnh). Riêng ở Nghi Xuân, hậu 
duệ Phạm Hạc quận công lập nghiệp tại 
10 xã. Đậu Vĩnh Trường là tráng sĩ võ 
nghệ cao cường, dũng sĩ vào hang núi 
đánh chết mãng xà, giết thuồng luồng 
trừ hại giúp dân tại khúc sông Lam ở 
bến đò Da Lách. Ông là người giỏi bơi 
lặn, khi tuổi cao, vua cho về làng nghỉ 
dưỡng, ông lặn xuống sông Lách giết 
thuồng luồng, chẳng may nhiễm độc rồi 
mất tại xã Xuân Viên.  

Mộ táng của Đậu Vĩnh Trường ở dưới 
chân núi, Nhân dân Xuân Viên lập đền 
thờ. Các di tích: nhà thờ và mộ Đậu 
Vĩnh Trường (thôn Bắc Sơn), nhà thờ và 
lăng mộ của Tiến sĩ Ngụy Khắc Tuần 
(thôn Mỹ Lộc), Đình Hát (thôn Cát Thủy) 
của xã Xuân Viên được công nhận Di 
tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Di chỉ 
Phôi Phối - Bãi Cọi ở thôn Bắc Sơn 
được xếp hạng Di tích khảo cổ học cấp 

quốc gia. Phôi Phối - Bãi Cọi rất đặc 
biệt bởi vừa có yếu tố văn hóa Đông 
Sơn vừa có yếu tố của văn hóa Sa 
Huỳnh. 

Nằm trên triền núi Chua trong dãy 
Hồng Lĩnh, địa phận thôn Nam Viên đã 
và đang xây dựng công trình Thiền viện 
trúc lâm Hồng Lĩnh, một công trình kiến 
trúc Phật giáo, nơi tăng ni, chú tiểu, sư 
thầy, phật tử tu nghiệp giáo lý Phật giáo.  
Khu thiền viện sầm uất, thanh tịnh, đêm 
khuya thanh vắng, tiếng chuông chùa 
vang vọng lan xa. Ở Xuân Viên còn có 
chùa Diên Phúc, được trùng tu khang 
trang làm nơi tu tập của sư thầy, chú 
tiểu. Cách Thiền viện không xa là nhà 
vườn Đức Đường ở thôn Nam Viên - khu 
du lịch sinh thái, một điểm đến của 
nhiều người yêu thích thiên nhiên hoang 
sơ, sinh động. Nhà vườn Đức Đường 
cách thành phố Hà Tĩnh 40 km, cách 
thành phố Vinh 15 km. Chủ nhân vườn 
du lịch sinh thái này là ông Đường 
Nguyên Thụy, một doanh nhân trong 
tỉnh tạo lập vào năm 2016 với diện tích 
2 ha, gồm các hạng mục: khu vui chơi, 
hệ thống nhà nghỉ, nhà điều hành, nhà 
vòm, bể bơi, vườn hoa, cây cảnh... Nhà 
vườn chính thức được đưa vào hoạt 
động kinh doanh vào cuối năm 2018. Từ 
đó đến nay luôn dập dìu du khách mọi 
miền đến nghỉ dưỡng, chiêm ngưỡng 
cảnh thiên nhiên tươi đẹp. 

Hiện Nghi Xuân đang triển khai kế 
hoạch làm khu du lịch ngoài trời ở điểm 
Di tích lịch sử quốc gia Di chỉ khảo cổ 
học Phôi Phối - Bãi Cọi để đón du 
khách.  

Cùng với lễ hội đánh cá Vực Rào 
truyền thống hằng năm, du lịch phượt ở 
khu vực khe Tràng Vưng, đập Đồng 
Trày, các di tích lịch sử - văn hóa, đặc 
biệt, di chỉ Phôi Phối - Bãi Cọi, Xuân 
Viên là điểm đến hấp dẫn với du khách 
mọi miền đất nước.

XUÂN VIÊN

Nhà vườn Đức Đường. 
Ảnh: KHÔI NGUYỄN

Lễ hội đánh cá Đồng Hoa. 
Ảnh: ĐÌNH KHÔI

Một vùng non nước

q ĐẶNG VIẾT TƯỜNG 



CUỐI TUẦN 29-10-2022 6

XÃ YÊN HÒA (CẨM XUYÊN) 
ĐƯỢC XEM LÀ “ĐIỂM NÓNG” VỀ 
NẠN SĂN BẮT, MUA BÁN CHIM 
TRỜI NHIỀU NĂM NAY. VỚI SỰ 
VÀO CUỘC QUYẾT LIỆT CỦA 
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG, 
NGÀNH CHỨC NĂNG, NGƯỜI 
DÂN NƠI ĐÂY ĐÃ DẦN THAY ĐỔI 
THÓI QUEN NÀY,  TRẢ LẠI MÔI 
TRƯỜNG TỰ NHIÊN YÊN LÀNH 
VỐN CÓ.  

CHỈ cách đây hơn một tháng, 
khi thâm nhập thực tế để triển 
khai tuyến bài viết về nạn 

đánh bắt, tiêu thụ chim trời, nhóm 
phóng viên Báo Hà Tĩnh đã chứng 
kiến cận cảnh quy trình đánh bắt, 
buôn bán, tiêu thụ các loại chim tại 
xã Yên Hòa.  

Thời điểm đó, trên các cánh đồng, 
bãi keo tràm ven biển của xã Yên 
Hòa, những “thiên la địa võng” được 
giăng kín để tận diệt chim trời. Những 
con chim mồi sống đã bị khâu mắt, 
buộc chặt chân vào cọc để thợ săn 
giật dây liên tục nhằm phát ra tiếng 
kêu hay những con chim giả bằng 
xốp giăng trắng cả một vùng để thu 
hút đồng loại... là hình ảnh dễ dàng 
bắt gặp khi bước chân đến nơi này.  

Các loại chim bị đánh bắt được 
bày bán công khai ở chợ, hai bên 
đường, tại nhà thương lái, các quán 
nhậu và rao bán rầm rộ trên mạng xã 
hội. Cần chim gì, số lượng bao nhiêu, 
cung cấp theo hình thức nào “thượng 
đế” đều được đáp ứng.  

Sau khi Báo Hà Tĩnh phản ánh 
tình trạng này, cùng với sự chỉ đạo 
quyết liệt từ tỉnh, huyện thì chính 
quyền xã Yên Hòa đã quyết tâm 
chấn chỉnh để chấm dứt nạn tận diệt 
chim trời.  

Ông Trần Đình Cúc - Chủ tịch 
UBND xã Yên Hòa cho biết: “Chính 
quyền địa phương đã triển khai công 
tác tuyên truyền đến từng thôn, từng 
hộ gia đình về việc không đánh bắt, 
tiêu thụ chim trời. Đồng thời, phối hợp 
lực lượng kiểm lâm, công an phá dỡ 
những điểm đặt bẫy; rà soát các hộ, 
cá nhân thường xuyên đánh bắt, tiêu 
thụ để có hình thức răn đe, xử lý”.  

Cùng với sự vào cuộc của chính 
quyền, ngành chức năng, vai trò 
tuyên truyền, vận động của các tổ 
chức đoàn thể tại địa phương cũng 
được phát huy cao độ. Anh Trần Viết 
Hà - Bí thư Đoàn xã Yên Hòa cho 
biết: “Đoàn xã chỉ đạo các chi đoàn 
quán triệt tinh thần đến từng đoàn 
viên một cách nghiêm túc, có hình 
thức xử lý những đoàn viên vi phạm; 
lồng ghép nội dung tuyên truyền vào 

các buổi sinh hoạt... Với cách làm 
này, không chỉ đoàn viên thay đổi thói 
quen, nhận thức mà còn trở thành 
“tuyên truyền viên” tích cực đối với 
gia đình, bạn bè”. 

Sau gần 1 tháng ra quân cao 
điểm, khi trở lại Yên Hòa, ở những 
khu vực mà trước đó là “tử địa” của 
chim trời thì nay đã không còn cảnh 
chim mồi trắng cả một vùng hay 
những tiếng kêu phát ra từ loa, bộ 
dụng cụ đánh bắt giăng kín... 

Đi sâu vào trong bãi keo tràm, 
chúng tôi gặp ông Phan Xuân Cương 
(thôn Mỹ Hòa) đang chăn bầy vịt và 
chăm sóc hồ cá thả tự nhiên. Ông 
Cương là một “cao thủ” săn bắt, đánh 
bẫy chim trời ở địa phương từ nhiều 
năm nhưng thời gian này, ông đã 
“gác kiếm”.  

Ông Cương cho biết: “Tôi bẫy 

chim vừa như thói quen, thú vui lúc 
nông nhàn, vừa kiếm thêm thu nhập 
nhưng khi được các đồng chí cán bộ, 
công an giải thích, tuyên truyền về 
tác hại của việc đánh bắt chim trời 
đối với môi trường tự nhiên, tôi đã 
không còn tiếp tục công việc đó nữa”.  

Từ công tác tuyên truyền, vận 
động của chính quyền địa phương và 
các đoàn thể, không chỉ người trực 
tiếp đánh bắt mà hầu hết người dân 
đều thay đổi nhận thức về vấn đề 
này. Ông Trần Viết Chu (thôn Đại 
Hòa) chia sẻ: “Từ khi được tuyên 
truyền, một số trường hợp đánh bắt, 
buôn bán chim trời bị xử lý, người dân 
địa phương đã hiểu và chấp hành 
quy định, không còn tiêu thụ chim trời 
như trước nữa. Vừa chấp hành pháp 
luật, cũng là góp phần bảo vệ môi 
trường tự nhiên”. 

Vấn đề đánh bắt, tiêu thụ chim 
trời không phải là mới nhưng với 
những hình thức đánh bắt kiểu tận 
diệt như thời gian vừa qua thì thật 
đáng báo động. Sự vào cuộc kịp thời 
của các cấp, ngành đã và sẽ góp 
phần bảo vệ môi trường sống an toàn 
cho các loài chim hoang dã, cân 
bằng hệ sinh thái tự nhiên. 

Tuy nhiên, muốn chấm dứt hoàn 
toàn vấn nạn này, rất cần những biện 
pháp quyết liệt, những giải pháp lâu 
dài. Ông Trần Đình Cúc cho biết 
thêm: “Thời gian tới, địa phương tiếp 
tục rà soát để nắm bắt tình hình, kịp 
thời tuyên truyền, răn đe và có hình 
thức xử lý đối với những cá nhân vi 
phạm quy định. Đồng thời, khuyến 
khích, hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo 
thu nhập ổn định, bền vững cho 
những hộ dân thường xuyên làm 
nghề đánh bắt, buôn bán chim hoang 
dã trên địa bàn”. 

Các cánh đồng, bãi eo tràm ven biển ở xã Yên Hòa đã vắng bóng những chiếc bẫy chim mồi, trở lại khung cảnh yên bình vốn có. 

Lực lượng chức năng phối hợp cán bộ đoàn thể tuyên truyền để nâng 
cao nhận thức cho người dân về bảo vệ môi trường sống tự nhiên, từ bỏ 
việc đánh bắt chim hoang dã. 

Trở lại nơi “tử địa”
CỦA CHIM TRỜI
q MINH KHÁNH 
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Anh Nguyễn Văn Cảnh, trú huyện 
Cẩm Xuyên, hỏi: Xin luật sư cho biết hành 
vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật, chim 
trời quý hiếm bị pháp luật xử lý như thế 
nào? 

Trả lời:  
* Mức phạt hành chính về hành vi săn 

bắt thú rừng, động vật rừng quý hiếm: Theo 
Điều 21 Nghị định 35/2019/NĐ-CP sửa đổi 
bởi khoản 12 Điều 1 Nghị định 07/2022/NĐ-
CP quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực lâm nghiệp, người vi phạm có 
thể bị xử phạt như sau: 

Hành vi săn, bắt, giết, nuôi, nhốt động 
vật rừng trái quy định của pháp luật, bị xử 
phạt: 

1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu 
đồng đối với một trong các trường hợp sau: 

a) Động vật rừng thông thường trị giá 
dưới 5 triệu đồng. 

b) Động vật rừng thuộc Danh mục thực 
vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, 
hiếm Nhóm IIB trị giá dưới 3 triệu đồng. 

1a. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu 
đồng đối với một trong các trường hợp sau: 

a) Động vật rừng thông thường trị giá từ 
5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng. 

b) Động vật rừng thuộc Danh mục thực 
vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, 
hiếm Nhóm IIB trị giá từ 3 triệu đồng đến 
dưới 5 triệu đồng. 

2. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 25 triệu 
đồng đối với một trong các trường hợp sau: 

a) Động vật rừng thông thường trị giá từ 
10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng. 

b) Động vật rừng thuộc Danh mục thực 
vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, 
hiếm Nhóm IIB trị giá từ 5 triệu đồng đến 
dưới 10 triệu đồng...". 

* Truy cứu trách nhiệm hình sự về hành 
vi săn bắt thú rừng, động vật rừng quý hiếm: 
Người nào thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 234 
Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi điểm 
a, điểm b khoản 57 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ 
luật Hình sự 2017 như sau: 

Điều 234. Tội vi phạm quy định về bảo 
vệ động vật hoang dã 

Người nào thực hiện một trong các hành 
vi sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy 
định tại Điều 242 và Điều 244 của bộ luật 
này thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 
triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 
3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 

Như vậy, theo các quy định trên thì người 
nào có hành vi săn bắt trái phép thú rừng, 
động vật rừng quý hiếm thì tùy theo từng 
mức độ sẽ có các mức hình phạt khác nhau. 

Luật sư PHAN DUY PHONG 

LUẬT SƯ CỦA BẠN
  CHUYỆN VỤ ÁN

Buồn vì hoàn thành 
một nửa ước mơ 

Họp lớp, mọi người ngồi tán gẫu với nhau về ước 
mơ thời học trò. Tũn cười nói: 

- Hồi chục năm trước, cái cậu Tèo ngồi cùng bàn 
với tớ nói rằng, ước mơ sau này của cậu ấy là trở 
thành chú cảnh sát, bây giờ ước mơ của cậu ấy đã 
thực hiện được một nửa rồi. 

Mọi người trầm trồ: 

- Chắc cậu ấy đang học trường cảnh sát hả? 
Tũn nhún vai: 
- Không, nhưng cậu ta đã được lũ trẻ con gọi là 

chú rồi. 
- !!! 

Bí quyết chữa thẹn khi phỏng vấn 

Tồ đang ở trong buổi phỏng vấn việc làm đầu 
tiên, vì quá hồi hộp, Tồ đã làm tràn một ít nước khi 
rót vào cốc. 

Người phỏng vấn hỏi: 
- Bạn đang cảm thấy lo lắng à? 
Tồ dù run cầm cập nhưng vẫn cố nở nụ cười tự 

tin trả lời: 
- Không thưa anh. Chỉ là tôi có thói quen là luôn 

hoàn thành 110% yêu cầu công việc. 
- !?! 

Lý do không nói chuyện với vợ 

Hai người bạn lâu ngày không gặp nhau, một 
người hỏi: 

- Này Tèo, tình hình gia đình cậu thế nào rồi? 
Tèo đáp: 

- Vẫn ổn, khoảng 3 tháng rồi tớ không nói 
chuyện với vợ. 

Người bạn ngạc nhiên: 
- Ồi trời, như thế mà cậu cho là ổn sao? Hai vợ 

chồng cậu làm gì mà chiến tranh lạnh những 3 
tháng thế? 

Tèo nhún vai: 
- Không phải chiến tranh lạnh đâu, chỉ là vợ tớ 

không thích ai ngắt ngang khi cô ấy đang nói 
chuyện thôi. 

- !?! 
X.B. (sưu tầm) 

Rơi vào lao lý vì… khách hàng nhẹ dạ cả tin!

NGÀY 21/9, rất nhiều người dân về hội trường 
Tòa án nhân dân huyện Can Lộc để theo dõi 
phiên tòa xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản”. 3 bị cáo tại phiên tòa ngoài Chu Văn Tuấn còn 
có Phạm Quang Tuân (SN 1997, huyện Ba Vì, TP Hà 
Nội) và Nguyễn Thị Xuyên (SN 1993, huyện Trực 
Ninh, tỉnh Nam Định). Các bị cáo này đã lợi dụng sự 
tin tưởng của người mua hàng để thực hiện hành vi 
lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 445 
triệu đồng.  

Tuấn, Tuân, Xuyên đều là những bị cáo trẻ tuổi, đã 
tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định. Tuy nhiên, 
điều khiến người tham dự phiên tòa bất ngờ, các bị 
cáo phạm tội xuất phát từ lý do hết sức đơn giản: vì 
khách hàng nhẹ dạ cả tin. 

Nội dung vụ án được xác định, Chu Văn Tuấn, 
Phạm Quang Tuân và Nguyễn Thị Xuyên đều là nhân 
viên của Công ty Wall Street (trụ sở đóng tại phường 
Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội). Trong đó, 
Tuấn, Tuân là nhân viên hợp đồng tư vấn bán hàng 
chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, Xuyên là quản lý số 
điện thoại đường dây nóng. 

Tháng 10/2020, Tuân tư vấn bán thuốc trị nám da 
cho bà T.T.X. (SN 1960, trú thôn Hòa Thịnh, xã Thiên 
Lộc, Can Lộc). Tuy nhiên, do hiệu quả không như 
mong muốn, bà X. dừng mua sản phẩm và được Tuân 
khuyên nên mua đủ liệu trình để được hoàn tiền.  

Tuân đã báo lại sự việc với quản lý của mình là 
Chu Văn Tuấn. Dù biết bà X. không được hoàn tiền 
nhưng Tuấn đã bảo Tuân sử dụng số điện thoại khác 
liên hệ, đưa ra các thông tin gian dối để yêu cầu 

khách hàng nộp phí làm thủ tục hoàn tiền nhằm mục 
đích chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn nói trên, từ 
tháng 5/2021 đến tháng 9/2021, Tuấn và Tuân đã 9 
lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 
bà T.T.X. với tổng số tiền gần 390 triệu đồng. 

Trong các lần này, Tuân tự xưng mình là Tổng 
Giám đốc chi nhánh để thông báo hồ sơ hoàn tiền 
của bà X. gặp trục trặc và yêu cầu bà X. chuyển tiền 
nhằm giải quyết. Điều đặc biệt là, sau mỗi lần nhận 
điện thoại từ Tuân, bà X. đều lập tức thực hiện mà 
không mảy may nghi ngờ. Chính sự dễ dãi của bị hại 
trong quá trình giao dịch vô tình khiến kẻ xấu có thêm 
cơ hội để lặp lại hành vi phạm tội.  

Tháng 8/2021, bà X. gọi vào đường dây nóng của 
Công ty Wall Street để phản ánh về việc hoàn tiền thì 
gặp Nguyễn Thị Xuyên. Biết đồng nghiệp thực hiện 
hành vi lừa đảo quá dễ dàng, Xuyên nảy sinh lòng 
tham. Nữ quản lý đường dây nóng đã sử dụng sim lạ 
gọi điện cho bà X. nói về việc bà được hoàn tiền mua 
hàng; phí hồ sơ, chi phí đi lại để hoàn tiền là 56 triệu 
đồng. Tin lời Xuyên, bà X. tiếp tục chuyển tiền. Sau 
một thời gian không nhận được tiền, biết mình bị lừa, 
bà X. đã làm đơn trình báo cơ quan công an. 

Tại phiên sơ thẩm do Tòa án nhân dân huyện Can 
Lộc xét xử, cả 3 bị cáo đều thành khẩn thừa nhận 
hành vi phạm tội. “Bản thân bị cáo chưa bao giờ nghĩ 
đến việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng 
mà chỉ tự nhủ rằng sẽ làm giàu bằng chính sự phấn 
đấu, nỗ lực của bản thân. Thế nhưng, sự cả tin của bị 
hại cùng món hời trước mắt đã khiến bị cáo không 
tránh được cám dỗ” - Phạm Quang Tuân trình bày. 

Bằng thái độ chân thành, hối lỗi, cả 3 bị cáo đã gửi 
lời xin lỗi đến bà T.T.X. và người thân của mình. Bị hại 
cũng đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Chu 
Quang Tuấn và các đồng phạm, mong hội đồng xét 
xử xem xét, tạo điều kiện để các bị cáo có cơ hội sửa 
chữa lỗi lầm, trở thành người có ích. Được biết, sau 
khi sự việc xảy ra, các bị cáo đã bồi thường thiệt hại, 
khắc phục toàn bộ hậu quả cho bà T.T.X. 

“Hành vi phạm tội của các bị cáo đã rất rõ ràng và 
cả 3 sẽ phải chịu sự trừng trị nghiêm khắc của pháp 
luật. Tuy nhiên, trong vụ án này, lỗi xuất phát một 
phần từ sự nhẹ dạ cả tin của bị hại. Mọi giao dịch chỉ 
thực hiện qua mạng, qua điện thoại nhưng lại dễ dàng 
chuyển số tiền lớn cho người khác. Vụ án là lời cảnh 
báo đối với người dân, cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác 
và cẩn trọng trong việc xác thực thông tin khi giao 
dịch tiền qua mạng, tránh tiền mất, tật mang” - lời vị 
chủ tọa vang lên gợi cho lòng người bao suy ngẫm. 

Sau khi cân nhắc, xem xét yếu tố trong vụ án, hội 
đồng xét xử đã tuyên phạt Chu Văn Tuấn 7 năm 6 
tháng tù, Phạm Quang Tuân 7 năm tù, Nguyễn Thị 
Xuyên 30 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản”. 

Sự nhẹ dạ cả tin, dễ dãi của khách hàng trong 
việc chuyển tiền để thực hiện các giao dịch liên 
quan đến sản phẩm trị nám của công ty đã trở 
thành nguyên nhân chính cho Chu Văn Tuấn (SN 
1998, trú huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) và 
đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 
tài sản.

q  DƯƠNG VINH 

Các bị cáo tại phiên xét xử.
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HỒNG LĨNH HÀ TĨNH

KHÉP lại vòng 21 V.League 
2022, HLHT đang đứng áp 
chót (thứ 12) trên bảng xếp 

hạng với 18 điểm. Đội bóng núi Hồng 
xếp trên đội cuối bảng là TP Hồ Chí 
Minh nhờ chỉ số phụ, kém đội đứng ở 
vị trí thứ 11 là CLB Sài Gòn 1 điểm. 
Với kết quả này, cuộc đua trụ hạng ở 
5 vòng đấu còn lại sẽ rất quyết liệt. 

Trận hòa trước Bình Dương khiến 
người hâm mộ đội bóng núi Hồng có 
chút tiếc nuối. HLHT đã có nhiều cơ 
hội để ghi bàn nhưng đều không thể 
tận dụng thành công. Chia sẻ sau 
trận gặp Bình Dương, huấn luyện 
viên Nguyễn Thành Công cho biết: 
“Đội bóng đã có thể giành 3 điểm 
trong hiệp 2, tiếc là các cầu thủ 
không tận dụng được các cơ hội tạo 
ra. Thời gian qua, dù mật độ thi đấu 
dày đặc nhưng các cầu thủ đã có tinh 
thần thi đấu rất tốt. Tôi tự hào về học 
trò của mình. Chúng tôi xác định, mỗi 
trận còn lại là một trận chung kết, 
mỗi cầu thủ sẽ ra sân với quyết tâm 

cao nhất. Tôi nghĩ, với tinh thần thi 
đấu như thế, HLHT sẽ có thể trụ 
hạng”. 

Nhìn vào thực tế có thể thấy, 
HLHT đang là đội gặp bất lợi lớn nhất 
trong cuộc đua trụ hạng bởi thực lực 
của đội bóng thua kém hơn những 
đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Bên cạnh 
đó, lịch thi đấu cũng không ủng hộ 
đội bóng núi Hồng khi 5 vòng đấu 
còn lại phải chạm trán với các đối thủ 
rất mạnh là Viettel, Hà Nội, Hải 
Phòng. Lợi thế lớn nhất của HLHT lúc 
này so với 2 đối thủ cạnh tranh trực 
tiếp là việc còn trong tay một trận 
chưa đấu. Nghĩa là HLHT đang nắm 
trong tay quyền tự quyết. 

Chia sẻ với Báo Hà Tĩnh, chuyên 
gia bóng đá Đoàn Minh Xương (cựu 
huấn luyện viên, hiện là giảng viên 
Trường Đại học Sư phạm Thể dục 
thể thao TP Hồ Chí Minh) cho biết: 
“Theo lý thuyết, lúc này còn tới 7 đội 
bóng có nguy cơ xuống hạng. Tuy 
nhiên, nếu xét kỹ, thì chỉ còn 4 CLB 
là Nam Định, Hà Tĩnh, Sài Gòn và 

TP Hồ Chí Minh. Cá nhân tôi 

nhận định, mùa này, TP Hồ Chí Minh 
sẽ là đội rớt hạng. CLB này sau khi 
thay huấn luyện viên, thay giám đốc 
điều hành và có cả sự bổ sung về 
ngoại binh nhưng phong độ vẫn 
không khá lên”. 

Nói về HLHT, ông Xương cho 
rằng, dù gặp khó khăn, song sự trở 
lại của các trụ cột đã giúp lối chơi của 
đội bóng tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là 
tinh thần thi đấu. “So với giai đoạn 
trước, đội hình của Hà Tĩnh đã đều 
hơn và chơi gắn kết hơn. Đặc biệt là 
tinh thần thi đấu của các cầu thủ đã 
được cải thiện rất nhiều. Ở trận đấu 
gặp Bình Dương, các cầu thủ đã chơi 
rất hay, tiếc là HLHT đã không thể 
giành chiến thắng. Nếu cứ thi đấu 
như vậy, khả năng làm nên điều bất 
ngờ ở những vòng đấu cuối của 
HLHT là khá lớn” - ông Xương cho 
biết thêm. 

Hành trình trụ hạng cam go của 
đội bóng núi Hồng ở chặng đường 
còn lại sẽ có người hâm mộ đồng 
hành, tiếp thêm sức mạnh tinh 
thần. Trong các trận đấu với 

Bình Định và đặc biệt là CLB Bình 
Dương, có rất đông người hâm mộ 
đến sân theo dõi, tạo động lực để các 
cầu thủ thi đấu. Chị Bùi Thị Diệu (trú 
phường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh) 
chia sẻ: “Dù đang gặp khó khăn 
nhưng người hâm mộ tin tưởng, đội 
bóng sẽ chiến đấu hết mình vì màu 
cờ sắc áo. Cổ động viên sẽ luôn bên 
đội, mong tất cả cùng đoàn kết, giành 
kết quả tốt nhất ở những vòng đấu 
còn lại”. 

V.League 2022 chỉ có một đội 
xuống hạng, cánh cửa ở lại giải đấu 
ngày càng hẹp với những đội bóng 
như TP Hồ Chí Minh, Sài Gòn và cả 
HLHT. Đây chính là thời điểm kiểm 
chứng sức mạnh thực sự của các đội 
bóng. Hơn bao giờ hết, người hâm 
mộ chờ đợi HLHT chứng tỏ được bản 
lĩnh của mình để bước qua cánh cửa 
hẹp và trụ lại giải đấu cao nhất của 
bóng đá Việt Nam.

q NGỌC THẮNG 

ĐỂ BƯỚC QUA
CẦN BẢN LĨNH

“KHE CỬA HẸP”
V.LEAGUE 2022 ĐANG BƯỚC VÀO NHỮNG VÒNG ĐẤU CUỐI, CÁC CẦU THỦ HỒNG LĨNH HÀ TĨNH 

(HLHT) VẪN ĐANG NỖ LỰC TRONG TỪNG TRẬN ĐỂ CẢI THIỆN ĐIỂM SỐ. DẪU CÒN NHIỀU 
KHÓ KHĂN NHƯNG NGƯỜI HÂM MỘ TIN TƯỞNG TOÀN ĐỘI SẼ CHIẾN ĐẤU HẾT MÌNH ĐỂ 

HOÀN THÀNH MỤC TIÊU TRỤ HẠNG.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn đang nỗ lực qua từng trận đấu để trụ hạng. Ảnh: THANH HẢI


